Beste Hilde,

Sinds de gebeurtenissen van 27 maart j.l., toen ik heb gemeld mijn positie naar aanleiding van het
moeten intrekken van ons amendement “bestemmingsplan Buitenvaart” in de fractie te
heroverwegen en de daardoor ontstane wederzijdse vertrouwensbreuk, merk ik bij mijzelf dat de
wond van het mes in mijn rug niet wil genezen. Mede ook naar aanleiding van de recentere
gebeurtenissen aangaande het vertrek van Paul v.d. Starre. Bij deze zeg ik mijn vertrouwen in jou op
en zal de fractie daarom met pijn in het hart verlaten.

Feiten

Voor de duidelijkheid nog even de feiten betreffende Buitenvaart op een rij.

Het initiatief om het met een amendement voor ACB mogelijk te maken zich op de Buitenvaart te
vestigen, kwam van jouw kant en het door mij in de carrousel verdedigde amendement, was ook
jouw keuze en had jouw volledige instemming. De vrijdagmiddag daarna, krijg ik van jou het verzoek
om positief mee te denken over een alternatieve motie van D66, CDA en de CU. Fysiek voor mij
onmogelijk omdat ik in de auto zat en achterafgezien een farce, omdat die motie toen al bij de griffie
lag. Toen jou bleek, dat ik de motie van genoemde partijen niet zag zitten, omdat die de problemen
voor ACB en andere ondernemers niet zouden oplossen, kreeg ik de keuze slikken of stikken. Ik ben
toen zo dom geweest om je te melden dat ik dan mijn positie in de fractie zou heroverwegen.

Het resultaat van deze melding was een geweldig toneelstuk in de fractievergadering van 27 maart
waarin mijn starheid, rechtlijnigheid en kokerblik centraal stonden. Niet de ondernemers stonden
centraal en ook niet het proces rondom het amendement. De suggestie van een der collega’s om mij
dan toch eerst de debatten te laten voeren en ons amendement in stemming te laten brengen werd
direct door jou met:” Nee, dit amendement willen we niet” van tafel geveegd en daarmee werd dat
opeens ons nieuwe fractiestandpunt. Een mes in de rug voor mijzelf en vooral ook voor de
ondernemers. Een crisis was een feit.

De ontstane crisis heb ik buiten je om kunnen bezweren door mensen in te schakelen waar ik wel
vertrouwen in heb en ik ben uiteindelijk in de fractie gebleven in het belang van de partij en om
mogelijk toch nog iets voor ACB en de ondernemers op de Buitenvaart te kunnen betekenen. Dat ik
mij vanaf dat moment niet meer kandidaat kan stellen voor de VVD is evident. Maar partij belang
ging voor.

Reden om nu alsnog op te stappen

Enige tijd geleden deelde je mij mede, dat er besloten was om afscheid te nemen van Paul v.d.
Starre. Nadat Paul ervoor had gekozen om niet met een smoes te willen vertrekken, maar via de pers
te melden dat: “Onverenigbare verschillen van inzicht met de fractievoorzitter over de invulling van
het fractieassistentschap” de oorzaak waren, vind jij het toch noodzakelijk om naar de pers en onze
VVD leden te communiceren, dat jij niet met hem verder wilde, dat je namens de fractie sprak en je
benadrukt zelfs dat het een besluit was van de hele fractie. Hetgeen beslist niet waar is. Je roept ons
zelfs per mail op om hetzelfde te verklaren. Je ontloopt hiermee je eigen verantwoordelijkheid en
wentelt het vertrek van Paul daarmee ook af op mijn schouders. Zo behandel ik collega’s niet! Vanaf
dat moment stond voor mij vast om mijn vertrouwen in jou op te zeggen en dus de fractie te moeten
verlaten.



De zeven jaar dat ik nu in de raad zit namens de VVD, heb ik door eerlijk en transparant te zijn
successen kunnen behalen. Zo wil ik mijn politieke carriere uiteindelijk ook beéindigen. Het politieke
spel is voor mij wat anders dan te moeten liegen in opdracht van de fractievoorzitter onder het
motto van partijbelang. Wat die in deze ook mogen zijn. Dat weiger ik pertinent.

De VVD

Rust en het uitstralen van eenheid is in het belang van iedere partij. Ik heb daarom ook even de tijd
genomen om goed na te denken over hoe te communiceren omtrent het opzeggen van mijn
vertrouwen in jou. Ik ben mij ervan bewust dat door het publiceren van deze brief het partijbelang
tijdelijk schade ondervindt. Tijdelijk zeg ik, omdat de VVD afdeling Almere een sterke afdeling is met
fijne mensen en een goed partijprogramma. lk ga uit van het zelfreinigende vermogen van de
afdeling. Dat de leden straks een integere lijsttrekker kiezen die verbindt in plaats van verdeelt en pal
achter zijn/haar team staat. Uiteindelijk is de VVD Almere daar het meest bij gebaat! Dat een deel
van de leden deze brief niet zal waarderen begrijp ik, maar zonder de verduidelijking door deze brief
is er ook geen verandering ten goede mogelijk. In het VVD partijbelang wil ik best een tijdje de rol
van “kop van jut” op mij nemen. Trouwens, zomaar uit de fractie vertrekken, zonder uitleg te geven,
kan ook niet en wil ik ook zeer zeker niet.

Hilde

Het heeft mij verbaasd, dat je binnen twee maanden na aantreden als fractievoorzitter, de sfeer in
de fractie hebt veranderd. Van volgens mij, de gezelligste en leukste fractie van de raad, naar een
fractie met een ‘verdeel en heers’ sfeer en een angstcultuur waarin geen ruimte is voor afwijkende
standpunten. Een fractie waarin alles moet wijken voor jouw persoonlijke ambities, ook wanneer dit
ten koste gaat van andere mensen. De voor een fractievoorzitter onmisbare kwaliteit om een
verbindende factor te zijn bezit je in elk geval absoluut niet. Doe de partij een plezier ga niet voor het
lijsttrekkerschap. Je geeft mij daarmee de mogelijkheid een overtuigd VVD lid te blijven, ook al zit ik
dan niet meer in de fractie.

Mijzelf

Ik ga door en behoud mijn zetel. Dat kan men natuurlijk zetelroof noemen, maar het VVD
verkiezingsprogramma is en blijft ook mijn programma. Daar ging ik voor en daar blijf ik voor gaan!
Daarnaast heb ik nog een schuld in te lossen op de Buitenvaart en zoals wellicht bekend, geef ik niet

graag op.
Met vriendelijke groet,

Rutger Hengstman



