
VERKLARING 
  

Almere, 13 oktober 2016  

  

Van : Moskeeën te Almere,  

Moskee Sultan Ahmet, Moskee Ar Raza, Moskee Abou Bakr Assadik, Moskee Ayasofya, Moskee 

Attaouba en Moskee Omar Ibn Al Khattab.  

Betreft :  Religieuze huwelijken,  

De besturen van zes genoemde moskeeën te Almere hebben kennis genomen van het gene SBS6 

heeft uitgezonden in haar Programma Undercover in Nederland over religieuze huwelijken (Nikaah). 

Wij als besturen  nemen afstand van het gene wat in de media is verkondigd over illegale religieuze 

huwelijken. Deze illegale religieuze huwelijken vinden niet plaats in onze moskeeën.  

Als gelovigen en verantwoordelijken binnen de moskeeën geven wij iedere Moslim het advies om 

zich te houden aan de wetten die in Nederland gelden. Verwijzend naar Artikel 449 van het Wetboek 

van Strafrecht waarin duidelijk vermeld staat wat er wordt verwacht en wat wel en niet is toegestaan 

in deze. Het is dan ook de plicht van ieder Moslim om deze op te volgen ook vanuit de islamitische 

richtlijnen om de gemeenschap te beschermen. Naast het naleven van de wet, borgt een 

contractuele vastlegging van het huwelijk bij de rechtmatige autoriteit ook de rechten van zowel de 

man als de vrouw. Dit is zeer belangrijk gezien de nadelige gevolgen die een niet geregistreerd en 

tevens ook illegaal niet erkend huwelijk kan veroorzaken bij het echtpaar, in het bijzonder voor de 

vrouw.  

Een religieuze huwelijk zegening mag echter pas plaatsvinden als het burgerlijke huwelijk ( met 

huwelijksakte ) vooraf plaats heeft gevonden volgens de Nederlandse wet. Van personen die deze 

wet niet respecteren, wordt de aanvraag of verzoek afgewezen en tevens gewezen op strafbare 

feiten die hieraan gekoppeld kunnen zijn. Wij zien het als onze plicht om de mensen die uit 

onwetendheid niet weten hierop te blijven wijzen, en dat zullen wij dan ook blijven doen als er zich 

gevallen voordoen.  

De religieuze huwelijk kan echter alleen worden voltrokken indien man en vrouw ook vrijwillig 

hiermee akkoord gaan en al voor de wet zijn getrouwd middels burgerlijke huwelijk. De Islam kent 

geen dwang in deze en alles dient uit vrije wil te gebeuren. De religieuze huwelijk wordt daarom 

gezien als iets moois wat uit liefde voor elkaar wordt gedaan, en uit liefde voor het geloof om met 

elkaar samen te zijn.  

  

Met vriendelijke groet,  

Namens alle besturen van moskeeën te Almere;  

Moskee Sultan Ahmet, Moskee Ar Raza, Moskee Abou Bakr Assadik, Moskee Ayasofya,   

Moskee Attaouba en Moskee Omar Ibn Al Khattab. 


